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Henderijkes Jacobs Tammenga  
27 juli 1841, Lens, Groningen NL -  6 december 1864, Paramaribo 

Henderijkes Tammenga is pas in november 1848 met zijn gezin - 

Grietje Werkman en de kinderen Jacob Rentjes en Reinbertus 

Aloysius -  en zijn schoonmoeder Witske Werkman-Bronsema en 

zijn zwageres Aske Werkman in Suriname aangekomen. Zij kwa-

men uit Vierhuizen. 

In het voorjaar van 1849 wordt hij als vertrouweling van ds. Van 

den Brandhof, op diens kosten, naar Nederland gestuurd met als 

opdracht het werven van nieuwe gezinnen met kapitaal. 

Herhaaldelijk dringt Van den Brandhof  aan om vaker te schrijven 

en de tijd niet te rekken. Uiteindelijk blijft Henderijkes Tammenga 

anderhalf  jaar in Nederland. Zijn berichten zijn somber: hij kan 

geen mensen vinden. Tammenga heeft geldzorgen en Van den 

Brandhof  verwijt hem dat hij verkwistend is met geld dat geleend 

is van de familie Van den Brandhof. Hij koopt teveel spullen voor 

zijn familie in Suriname. 

Dit is geheel tegen de zin van ds. Van den Brandhof, die tenslotte 

eist, dat hij zo spoedig mogelijk moet terugkeren, zuinig moet zijn 

met het geld en de bestelde goederen niet meer moet meebrengen 

(KITLV, Archief  Van den Brandhof  inv.nr.174) 

Tijdens zijn verblijf  in Nederland is zijn schoonmoeder overleden. 

En in september 1851 overlijdt zijn vrouw Grietje Werkman. 

In april 1852 is hij uit het kolonisatiegebied vertrokken en huwt in 

september met Frederika Dobbenberg, de weduwe van Gart Jan 

Loor. Samen hebben ze nog twee kinderen, Jan en Cornelia.  

Frederika heeft drie kinderen uit haar huwelijk met Gart Jan Loor: 

Albertus, Elise Hermina en Gerritje Johanna   

C.A. van Brussel, G. Rijsdijk,  T. Veldhuizen, R.A. Tammenga 
Foto Julius Muller, 1896 

Reinbertus Aloysius Tammenga  
16 april 1841, Ulrum, Groningen NL -  2 maart 1922, Paramaribo 

R.A. Tammenga is lid van de Koloniale Staten van Suriname geweest.  

Hij heeft er voor gezorgd dat er een school op Uitvlugt kwam voor de kinderen 

van de boeroes, zodat die niet meer helemaal naar de stad moesten gaan. Deze 

lagere school draagt zijn naam: de R.A. Tammenga school. Deze school zou 

uitgroeien tot een van de grootste in Suriname. 

Bij het 75-jarig jubileum van de boerenkolonisatie in 1920 was hij de enige nog 

in leven zijnde van de oorspronkelijke groep.  
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